
 
 
 
 
 
 
Inleiding: 
 
 
Groot worden, dat gaat vanzelf, zegt men. 
Toch moet een kind zich behoorlijk inspannen en is het een heel proces om een eigen identiteit te 
ontwikkelen en een waardevolle wereldburger te worden. 
 
Met dit boek worden kinderen op een speelse wijze bewust gemaakt en gestimuleerd om, vanuit een 
ǾǊƛƧȊƛƴƴƛƎ ƘǳƳŀƴƛǎǘƛǎŎƘ ǇŜǊǎǇŜŎǘƛŜŦΣ ƴŀ ǘŜ ŘŜƴƪŜƴ ƻǾŜǊ Řƛǘ ǇǊƻŎŜǎ Ǿŀƴ ΨƎǊƻƻǘ ǿƻǊŘŜƴΩ Ŝƴ ǿŀǘ ƘŜǘ 
betekent voor zichzelf en voor de mensen en de wereld om hen heen.  
 
Het eerste deel van het boek is een verhaal ǿŀŀǊƛƴ YƴǳōōŜ ƻǇ ȊƻŜƪ Ǝŀŀǘ ƴŀŀǊ ǿŀǘ ΨƎǊƻŜƛŜƴΩ Ŝƴ ΨƎǊƻƻǘ 
ǿƻǊŘŜƴΩ ǾƻƻǊ ƘŜƳ ōŜǘŜƪŜƴŜƴΦ Het verhaal is grappig en lief, maar het zet ook deuren open die 
aanzetten tot praten en nadenken over o.a. volgende vragen:  

- Wat is groot, wat is klein? 
- Wat is een Lentefeest? 
- Gaat groeien vanzelf? 
- Hoe groei je? 
- Is groot zijn helemaal vrij zijn? 
- Χ 

 



Dan volgt een vrolijk vertel-, speel- en werkboek dat gaat over alle vormen van groeien en alles wat 
erbij komt kijken om sterk en zelfbewust in het leven te staan. 
Het gaat over alles wat een mens doet groeien: ontdekken, dromen, verwonderen, twijfelen, leren, 
delen, lachen, huilen, spelen, doorzetten, vallen, opstaan, meeleven, maar vooral: jezelf mogen zijn. 
Er is een mix gemaakt Ǿŀƴ ŘƛƴƎŜƴ ŘƛŜ ƪƛƴŘŜǊŜƴ ŀƭƭŜŜƴ ƪǳƴƴŜƴ Ŝƴ ǘƘŜƳŀΩǎ ǿŀŀǊōƛƧ ŘŜ ǾǊŀƎŜƴ Ǿŀƴ ŘŜ 
begeleidende volwassene moeten komen. Eenvoudige opdrachten en wat moeilijkere opdrachten 
wisselen elkaar af. Er zitten ook spelletjes en knutselactiviteiten in. 
Volgende items komen o.a. aan bod: 

- groeien is groter worden 
- ik voel me groot, ik voel me klein, beiden zijn fijn 
- groeien is veranderen 
- groeien in je hoofd 
- groeien is leren, leren is groeien 
- gaat groeien vanzelf? 
- wij veroveren de wereld 
- ontdekken is groeien 
- ik zie je graag 
- van dromen ga je groeien 
- groeien is nieuw leven 
- ik ben ik en dat is oké 
- feest! 

 
9Ŝƴ Ƴƻƻƛ ƳƻƳŜƴǘ ƻƳ ǎǘƛƭ ǘŜ ǎǘŀŀƴ ōƛƧ ƘŜǘ ΨƎǊƻƻǘ ǿƻǊŘŜƴΩ ƛǎ ƘŜǘ ŜƛƴŘŜ Ǿŀƴ ŘŜ ƪƭŜǳǘŜǊǘƛƧŘΦ 
YƛƴŘŜǊŜƴ ƪǊƛƧƎŜƴ ΨƎǊƻǘŜ ƳŜƴǎŜƴǘŀƴŘŜƴΩ ƳŀŀǊ Ǝŀŀƴ ƻƻƪ ƻǇ ȊƻŜƪ ƴŀŀǊ ǿƛŜ ȊŜ ȊƛƧƴ ƛƴ ŘŜ ΨƎǊƻǘŜ ǿŜǊŜƭŘΩΣ ȊŜ 
ontwikkelen stilaan een eigen persoonlijkheid, stellen vragen, leren zelfstandig nadenken en handelen, 
leren keuzes maken en eigen waarden ontwikkelen.  
VǊƛƧȊƛƴƴƛƎ ƘǳƳŀƴƛǎǘŜƴ ǾƛŜǊŜƴ Řƛǘ ΨƎǊƻƻǘ ǿƻǊŘŜƴΩ ƳŜǘ ŜŜƴ Lentefeest. 
 
Het boek Ψ!ls ik groot benΗΩ wil ouders en opvoeders een houvast bieden bij het vieren van deze grote 
sprong. Wanneer de kinderen met dit boek gewerkt hebben, weten ze wat Ψgevierd wordenΩ op een 
Lentefeest betekent.  
Het boekje zal iets zijn dat ze ook lang na hun lentefeest zullen koesteren en herlezen. 
Mooi meegenomen is dat de ouders hiermee ook een beeld krijgen van wat een vrijzinnig humanistische 
manier van denken kan betekenen voor jonge kinderen. 
 
Het boek kan uitstekend gebruikt worden tijdens de lessen NCZ als voorbereiding op het Lentefeest. 
Het sluit aan bij onderstaande doelen van het vernieuwde leerplan NCZ basisonderwijs. 
Natuurlijk kunnen ook ouders of moreel consulenten ermee aan de slag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Verantwoording aan de hand van het leerplan NCZ: 

 

 

 

 

Themaveld 2 ς Vrijzinnig humanisme 

PD 1 - autonomie 

De leerlingen kunnen de eigen autonomie verkennen in relatie met de autonomie van anderen. 

PD 2 ς moreel denken 

De leerlingen kunnen vrijzinnig humanistische waarden onderzoeken.  

PD 3 - humaniseren  

De leerlingen ontwikkelen een verdraagzame houding en verbondenheid met het wel en wee van 

anderen. 

PD 4 ς verantwoordelijkheid 

Leerlingen ontwikkelen engagement op basis van vrijzinnig humanistische waarden. 

PD 5 - zingeving  

De leerlingen leren zelf vorm en inhoud geven aan hun leven. 

 

 

 

Thema 2.2 Lentefeest en Feest Vrijzinnige Jeugd 

Kennis 

De betekenis van het Lentefeest kunnen verwoorden. 

Procesdoel 1 - autonomie 

De leerlingen die deelnemen aan een Lentefeest kunnen hieraan, op basis van de  inhoud van de cursus 

NCZ, een actieve bijdrage leveren. 

 

 

 

 

Vrijzinnig humanistische waarden die we met de leerlingen NCZ willen exploreren zijn o.a.: kritische zin, 

autonoom en moreel denken en handelen, gelijkwaardigheid, redelijkheid, medemenselijkheid, respect, 

solidariteit, tolerantie, engagement, zelfbeschikking, eigen idealen, zingeven aan mensen, dingen, 

ervaringen en gebeurtenissen. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zo werkt het: 

 

 

 

Het is de bedoeling dat men meteen aan de slag kan gaan met het boekje, zonder al te veel 

voorbereidingen. 

Een leerkracht zedenleer, een medewerker van HuisvandeMens, een ouder, iedereen moet er samen 

met de kinderen mee kunnen werken. 

 

Een aantal opdrachten kan het kind alleen uitvoeren. 

Elk aangehaald thema is bedoeld om in gesprek te gaan, te filosoferen, na te denken en eventueel later 

op terug te komen. 

Sommige opdrachten kunnen in de klas gedaan worden. Er zijn er die enkel zin hebben als ze samen met 

anderen in groep gedaan worden.  

Er zijn individuele uitdagingen en er zijn taakjes die bedoeld zijn om samen met mama en papa of 

anderen op te lossen. 

Dit wijst zichzelf uit. 

 

Het is niet de bedoeling van de makers dat in het hele boekje aan één stuk doorgewerkt wordt. Het 

boekje is zo verscheiden en rijk dat er gerust een selectie kan gemaakt worden. Alles hangt af van de 

interesse van de kinderen en van hun leeftijd. 

Het boekje werd gemaakt voor kinderen van 6 en 7 jaar (soms ook 8-jarigen). Wat ze aankunnen op 

deze leeftijd ligt ver uiteen. De volwassene zal dus moeten beslissen wat kan en wat niet. 

 

Het is mogelijk het boekje gedurende langere tijd te gebruiken, zelfs gespreid over twee leerjaren. Niets 

belet u ook na het Lentefeest dieper in te gaan op sommiƎŜ ǘƘŜƳŀΩǎΦ 

 

Het boek een paar weken voor het Lentefeest aanbieden en er doorheen razen zodat het meteen na het 

feest kan meegegeven worden is niet de bedoeling. Selecteren en spreiden zijn aangewezen. 

 

In de handleiding zitten heel veel extra tips. Deze zijn er om afwisseling te bieden. Alles doen is niet de 

bedoeling. 

 

Wij geven een indeling en de bedoeling die achter het boek zit mee aan de volwassenen, die is niet 

zinvol voor de kinderen, ze zullen deze indeling dan ook niet terugvinden in hun boekje. 

Het kan nuttig zijn de ouders te vertellen wat de bedoeling is en de doelstellingen van dit 

lentefeestboekje met hen te delen. 

Bovendien kan je op die manier zorgen dat je niet te eenzijdig werkt, maar verschillende aspecten van 

het groeien meegeeft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Indeling per thema (ŘŜȊŜ ǾƻƭƎƻǊŘŜ ƪƻƳǘ ƴƛŜǘ ƻǾŜǊŜŜƴ ƳŜǘ ŘŜ ǇŀƎƛƴŀΩǎ Ǿŀƴ ƘŜǘ ōƻŜƪ): 
 

1. Groeien dat is groter worden ς zo groot ben ik al. 

Ik heb een naam, ik ben wie ik ben. 

Meten, wegen, hand- en voetafdruk. 

Groeien. 
 

2. Ik voel me groot, ik voel me klein of klein is fijn en groot is prachtig. 

Wat is leuk aan groot zijn, wat is fijn aan klein zijn? 

Emoties horen erbij. 

Groot zijn, is dat belangrijk? Hoe voelt dat? 

Je groot voelen, is dingen kunnen. Dingen beleven. 
 

3. Groeien dat is veranderen. 

[ŜǾŜƴǎƭƛƧƴΣ ŦƻǘƻΩs tonen aan dat ik groei. 

De metamorfoses in de natuur: eitje-rups-pop-vlinder, zaadjes worden planten, eitjes 

ǿƻǊŘŜƴ ŘƛŜǊŜƴΣ Χ 

Alles op zijn tijd. 
 

4. Groeien in je hoofd. 

Innerlijk groeien = vrij (leren) zijn, keuzes maken, verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, 

wat je vroeger niet wist en nu wel.  

De grenzen van vrijheid en de consequenties. 

Wat moet je doen om groot te worden? Wat heb je nodig om te kunnen groeien? 

±ƻŜŘǎŜƭΣ ǿŀǊƳǘŜΣ ƭƛŜŦŘŜΣ ȊƻǊƎΣ ƭŜǊŜƴΣ Χ 

Leren nadenken, filosoferen, beslissingen nemen. 

Omgaan met anderen, luisteren naar elkaar (soms luister je wel, maar toch begrijp je de 

ander niet). Zet je in de plaats van een ander. Empathie. 
 

5. Groeien gaat vanzelf? 

Iedereen groeit op zijn eigen tempo en volgens eigen mogelijkheden. 

Groeien vraagt inspanningen: om jezelf te overtreffen moet je moeite doen. 

Iedereen maakt fouten, ook ouders, want groeien kan moeilijk zijn. 

Ik heb anderen nodig om te groeien. 

Anderen hebben mij nodig om te groeien. 

Groeien is grenzen verleggen, durven. 

Je mag trots zijn op je vooruitgang. 
 

6. Wij veroveren de wereld. 

Leren durven zeggen wat je denkt en voelt. 

Zelfstandig worden is een proces, denk zelf. 

Ik heb een plek op de wereld, ik mag die ruimte opeisen. Iedereen is uniek. 

Kritisch denken, durven anders zijn. 

Samen lukt het beter, verbondenheid. 

Dromen, plannen en creativiteit zijn belangrijk. 
 

7. Feest, we vieren MIJ! 

Algemeen: wat is feest vieren, hoe doe je dat? 

Betekenis Lentefeest. 

Wat is vrijzinnigheid en humanisme? 

Verslag van het feest. 

 



Het verhaal: 

 

Het verhaal gaat over de persoonlijke zoektocht van Knubbe. Hoe zal hij groot worden? Zijn vragen en 

bedenkingen hierbij.  

Het is de bedoeling dat de kinderen hun eigen verhaal gaan vertellen, dus is het nodig het verhaal af en 

toe te onderbreken om vragen ǘŜ ǎǘŜƭƭŜƴ Ŝƴ ŘŜ ŘƛŀƭƻƻƎ ǘŜ ǎǘƛƳǳƭŜǊŜƴ ƳŜǘ ǾǊŀƎŜƴ ȊƻŀƭǎΥ άIƻŜ ƛǎ Řŀǘ ōƛƧ 

ƧƻǳΚέ ƻŦ ά²ŀǘ Ȋƻǳ ƧƛƧ ŘƻŜƴ ƛƴ Řŀǘ ƎŜǾŀƭΚέ 

Je kan ervoor kiezen het verhaal een eerste keer ononderbroken te vertellen en het later in stukjes te 

lezen.  

Bij het aanvatten van een nieuw thema in het werkboekje kan je verwijzen naar het deel uit het verhaal 

waar dit bij aansluit. Je kan het eventueel ook herlezen als insteek. 

±ōΥ άYƴǳōōŜ ǿƛƭŘŜ ǿŜǘŜƴ ƻŦ ƘƛƧ ƪƻƴ ǾŜǊƎŜǘŜƴ ǘŜ ƎǊƻŜƛŜƴΦ Yŀƴ ŘŀǘΚ ½ƛƧƴ ŜǊ ƳŜƴǎŜƴ ŘƛŜ ǾŜǊƎŜǘŜƴ ǘŜ 

groeien? Hoe weet jij dat je groeit? Wat zei Froezel ook alweer? Zullen we nog even lezen hoe dat in het 

ǾŜǊƘŀŀƭ ǎǘƻƴŘΚέ 

 

 

hǾŜǊ ŘŜȊŜ ǘƘŜƳŀΩǎ ǳƛǘ ƘŜǘ ǾŜǊƘŀŀƭ ƪŀƴ ƧŜ ŘƻƻǊǇǊŀǘŜƴΥ 

 

- emoties 

- pesten 

- iedereen is uniek 

- samen is fijner 

- luisteren naar elkaar 

- zelfs als je goed luistert, begrijp je de ander soms niet 

- groeien gaat vanzelf 

- groeien kan je meten 

- verbondenheid, begrip 

- anders zijn 

- wat kan je zelf doen om te groeien 

- groot zijn is niet alles 

- groot zijn is zelf kiezen 

- vrij zijn, vrij denken 

- ook vrijheid heeft grenzen, consequenties 

- alles op zijn tijd 

- zelf kiezen 

- verantwoordelijkheid 

- lachen kan uitlachen zijn 

- ouders maken ook fouten 

- groot zijn is dingen kunnen, dingen beleven 

- Lentefeest? 

- iedereen is anders, denk zelf! 

- Niet-confessionele zedenleer, vrijzinnigheid, humanisme 

 

 

 

 

 

 



Handleiding per pagina: 

22 
 

Thema:  Ik mag er zijn, ik ben uniek en belangrijk. 

 

Vragen:  Hoe was de wereld voor jij er was? Weet je daar iets van? 

  Hoe zal de wereld zijn als jij er niet meer bent? 

  Is het belangrijk dat jij er bent? Voor wie? 

  Verandert de wereld omdat jij er bent? Voor wie? 

  Hoe weten anderen dat jij er bent? 

  Ben je blij dat je geboren werd? 

 

Opdracht: Lees het gedicht en noem andere dingen op die er waren en zijn.  

  Gedicht langer maken door eigen zinnetjes toe te voegen.  

9ƛƴŘƛƎ ŀƭǘƛƧŘ ƳŜǘΥ άaŀŀǊ ƴǳ ōŜƴ ƛƪ ŜǊ ƻƻƪΗέ 

 

Extra:  Teken jezelf in de wereld zoals jij die graag ziet. 

 

Auteur:  Joke Van Leeuwen: Toen ik er nog niet was. 

  Uit: MOOI BOEK  

Amsterdam: Querido, 2015. ISBN 9789045117621  
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Thema:  Ik ben ik en dus niet jij. 

 

Vragen: Wat maakt jou anders dan de anderen? 

Welke dingen heb je al beleefd in jouw leven? Wat zijn de mijlpalen, dingen die je 

ǾŜǊŀƴŘŜǊŘŜƴΚ όǾōΦ ƭŜǊŜƴ ƭƻǇŜƴΣ ƭŜǊŜƴ ƭŜȊŜƴΣ ƻƴǘƳƻŜǘƛƴƎŜƴΣ ƛŜǘǎ ǾŜǊŘǊƛŜǘƛƎǎΧύ 

 

Opdracht: Versier de bladzijde zodat ze bij jou past. 

 

Extra: Maak een foto van jezelf en knip uit. Je moet er helemaal op staan en de beweging die je 

maakt, is belangrijk. Kleef de foto op je blad en teken er dan iets omheen, zodat het lijkt 

of jij daar echt bent.  

Je kan ook een tekening maken met krijt en er echt op gaan liggen.  

Dan pas de foto maken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

'Kijk, hier ben ik!' 

Creëer in een schoendoos jouw eigen omgeving en zet jezelf erin. 
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Thema:  Mijn naam. 

Je naam staat voor identiteit, een recht dat elke mens heeft. Met die naam verwerf je 

het recht iemand te zijn. Anderen horen je ruimte te geven en te respecteren. 

 

Vragen: Heeft iedereen een naam? 

 Waarom hebben we een naam nodig? 

 Wat als we geen naam hadden? 

 Zijn er soms anderen die dezelfde naam hebben als jij? Wat vind je daarvan? 

 

Opdracht:  Kleur de letters van je naam. 

 

Extra:  Hang eens aan een ballon. 
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Thema:  Ik heb mijn naam niet gekozen. 

 

Vragen:  Je kreeg je naam jij en anderen gebruiken hem de hele tijd, dus hij is wel belangrijk.  

Vind je dat ook? 

Van wie kreeg je jouw naam? 

Waarom die naam? 

Wat vind jij zelf van jouw naam? 

Als je zelf een naam zou kiezen, welke zou dat dan zijn? 

Zijn er namen die je niet graag zou hebben? 

Waarom bedenken mensen troetelnamen? 

{ǇǊŜƪŜƴ ŀƴŘŜǊŜƴ ƧŜ ƴŀŀƳ ǿŜƭŜŜƴǎ ΨŀƴŘŜǊǎΩ ǳƛǘΚ IƻŜ ǾƛƴŘ ƧŜ ŘŀǘΚ 

 

Opdracht: Geef je mening over je naam, noteer je troetelnaam. 

Speel met jouw naam door hem eens anders uit te spreken.  

Dat mag, het is je eigen naam. 

 

Extra:  Maak jouw naam met lollystokjes. 

  Gedicht: Een gekke naam. (Wat vind jij een gekke naam? Waarom?) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Een gekke naam 
Marianne Busser 
 
Ergens in een lief klein huisje 
zit een meisje voor het raam 
ze heet Tuttebollekakkie 
dat is best een rare naam 
ze had heel graag Els geheten 
Joke, Marjolein of Pop 
maar toen Tutje werd geboren 
waren alle namen op 

Als de mensen om haar lachen 
slikt ze flink haar tranen in 
en dan denkt ze ς wacht maar ς later 
láter word ik koningin 
want wanneer je koningin bent 
geeft je naam tenslotte niks 
dan is Tuttebollekakkie 
net zo mooi als Beatrix! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titel: Het grote versjesboek 
Auteur: Marianne Busser & Ron Schröder 
Uitgeverij: Van Holkema & Warendorf 
ISBN: 9789000301812 
Voor beginnende lezers.   

 

http://partnerprogramma.bol.com/click/click?p=1&t=url&s=3257&url=http://www.bol.com/nl/p/grote-versjesboek/1001004011248979/&f=API&subid=bolcomautolink-kinderboeken-kinderboeken-kinderboeken&name=9789000301812
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Thema:  De bedoeling is met de kinderen te praten over hun leeftijd. 

 

Vragen:  Zijn er dingen die specifiek zijn voor jouw leeftijd? 

Heb je grenzen overschreden? 

Zijn er dingen die je op deze leeftijd meer kan/mag dan tevoren? 

Welke belangrijke leeftijden ken je nog? (vb. volwassen vanaf 18 jaar) 

 

Opdracht:  Kleur of versier het cijfer dat jouw leeftijd weergeeft. 
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Thema:  Ge zijt wie ge zijt. 

Liedje dat heel goed weergeeft dat je anders mag zijn dan anderen. 

Een gesprek over uiterlijk en het belang daarvan dringt zich op. 

 

Vragen: Kijk je weleens hoe een ander eruit ziet? Vergelijk je met jezelf? 

  ½ƛǘ ƧŜ ŜǊ ƳŜŜ ŀƭǎ ƧŜ ŜǊ ΨŀƴŘŜǊǎΩ ǳƛǘȊƛŜǘΚ hŦ ōŜƴ ƧŜ ŘŀŀǊ Ƨǳƛǎǘ ōƭƛƧ ƻƳΚ 

  Zeggen anderen er wat van? 

Is dat soms kwetsend? Weten ze dat altijd? 

  Wordt dat soms pesten? 

Hoe reageer jij? 

In het liedje wordt gŜȊŜƎŘΥ άWŜ ƪǳƴǘ ǘƻŎƘ ƴƛŜǘ ƪƛŜȊŜƴ, het maakt dus ƴƛŜǘ ǳƛǘΦέ  

Klopt dat voor jou? 

άWŜȊŜƭŦ Ǌŀŀƪ ƧŜ ƴƻƻƛǘ ƳŜŜǊ ƪǿƛƧǘΦέ ²ŀǘ ōŜǘŜƪŜƴǘ ŘŀǘΚ YƭƻǇǘ ŘŀǘΚ 

Kan je jezelf veranderen? Wil je dat? Waarom wel/niet? 

   

Opdracht: Zing het liedje mee en bedenk er bewegingen bij. 

  liedje:  https://www.youtube.com/watch?v=a05xA9YkEzA&feature=youtu.be 

karaokeversie: https://www.youtube.com/watch?v=8YKSW2AujS0&feature=youtu.be 

 

Extra: Een lessenpakket van Ketnet Generatie K met Kristel geeft ideeën om verder te werken 

rond dit thema. 

https://www.ketnet.be/sites/default/files/content/programma/generatieK/ 

lessenpakket/6_9j_Generatie_K_Afl_1_Selfie_Ge_zijt_wie_ge_zijt.pdf 

 

Auteur:  ΨDŜ ȊƛƧǘ ǿƛŜ ƎŜ ȊƛƧǘΩΣ ǳƛǘ ƘŜǘ IŜŜǊƭƛƧƪ IƻƻǊǎǇŜƭ Ψ5Ŝ aŜǎǘƪŜǾŜǊΩ Ǿŀƴ IŜǘ DŜƭǳƛŘǎƘǳƛǎΦ 
Tekst, muziek en illustraties van Philip Maes, Paul Wauters, Koen Brandt en Mark 
Borgions 
www.geluidshuis.be  

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=a05xA9YkEzA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=8YKSW2AujS0&feature=youtu.be
https://www.ketnet.be/sites/default/files/content/programma/generatieK/%20lessenpakket/6_9j_Generatie_K_Afl_1_Selfie_Ge_zijt_wie_ge_zijt.pdf
https://www.ketnet.be/sites/default/files/content/programma/generatieK/%20lessenpakket/6_9j_Generatie_K_Afl_1_Selfie_Ge_zijt_wie_ge_zijt.pdf
http://www.geluidshuis.be/


28-29 
 

Thema:  Hier ben ik. 

We gaan hier dieper in op de persoonlijke voorkeuren van de kinderen, deze zijn immers 

uniek voor ieder van ons en bepalend voor wie we zijn. 

 

Vragen: Wat voel je graag/niet graag? 

  Wat hoor je graag/niet graag? 

  Wat zie je graag/niet graag? 

  Wat proef je graag/niet graag? 

  Wat ruik je graag/niet graag? 

  Waar denk je aan? 

 

Opdracht: 1. Invullen.  

2. Neem een touwtje en meet hoe lang je bent. Je kan jouw touwtje vergelijken met de 

touwtjes van de anderen. Plak daarna met een stukje plakband op de bladzijde vast. 

Later kan je het (voorzichtig) losmaken en kijken of -en hoeveel- je langer geworden 

bent. 

 

Extra: Bereken hoe groot je zal worden als volwassene.  

Hier bestaan heel wat formules voor. Deze is er één van.  

Je moet wel de lengte van je papa en mama kennen. 

 

 

formule van Havlicek: 

 

voor jongens: 

(lengte vader + lengte moeder) x 1,08, gedeeld door 2 

 

voor meisjes:  

(lengte vader x 0,923) + lengte moeder, gedeeld door 2 
 

Dit is leuk, maar zeker niet betrouwbaar.  

Groeien hangt van zo veel factoren af. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30-31 
Thema:  Mijn hand, mijn voet.  

  Handen zijn het symbool van wat we kunnen, van wat we aanpakken.  

Daarover praten toont aan dat we steeds meer kunnen, dat we kunnen bijleren. 

Daar mogen we best trots op zijn! 

  Voeten zijn het symbool van verder gaan, ontdekken, rechtop lopen en verder kijken. 

 

Vragen: Wat kunnen je handen allemaal? 

  Zou je zonder kunnen? 

½ƻǳ ƧŜ ǎƻƳǎ ŜŜƴ ƘŀƴŘ ƳŜŜǊ ǿƛƭƭŜƴ ƘŜōōŜƴΚ !ǇŜƴ ƘŜōōŜƴ ǾƛŜǊ ΨƘŀƴŘŜƴΩΣ ǿŀǘ ƪǳƴƴŜƴ ŘƛŜ 

daarmee doen? 

Waar brengen je voeten je naartoe? 

Brengen ze je overal naartoe? Zijn er ook plaatsen waar je (nog) niet naartoe kunt?  

En later? 

Waar zou je willen dat je voeten je brengen? Wat moet je daarvoor doen? 

Hoe doen mensen dat die geen voeten hebben? 

Heb je anderen nodig om ergens te komen? Heb je soms dingen nodig? Moet je er iets 

voor kunnen? 

Hoe zou het zijn om steeds op dezelfde plaats te blijven staan? 

Wat gebeurt er als je achteruit stapt? 

 

Opdracht: 1. Leg de link naar het verhaal. Knubbe was wat ongerust: groei ik wel? En wat als ik 

vergeet te groeien? Kan dat? 

Door jezelf te meten, kan je nagaan of je groeit. 

Teken allemaal jullie hand op een blad, teken de omtrek en knip het uit. Als je alle 

handjes op elkaar legt, kan je zien wie de grootste hand heeft en wie de kleinste. 

Op de hand teken of schrijf je de dingen die je al kan.  
 

2. Voeten dragen de persoon. (Letterlijk, maar ook figuurlijk: de voeten ondersteunen, 

zorgen voor een rechte en fiere houding.) 

Zet je voet op een blad en teken hem af. Je kan jouw voet dan vergelijken met de voeten 

van de anderen. 

Dan schrijf of teken je erop waar je zou willen dat jouw voet je naartoe brengt. 
 

3. Kleur het aantal kilootjes dat jouw voeten dragen. 

Pas op! Bekijk dit als iets positiefs, je bent al flink gegroeid en dus ook in gewicht 

toegenomen. Hier gaan we niet vergelijken met de klasgenootjes, omdat dat weleens 

gevoelig kan liggen! 

Vergelijk jouw geboortegewicht en het gewicht van een volwassene. 

WŜ ōŜƴǘ ΨƻƴŘŜǊǿŜƎΩΦ 

 

Extra:   Versier een heel bijzondere voetafdruk.  

Ontwerp de mooiste schoenen. 

De leukste sokken schilder je op je voeten?  

  Probeer ook eens of je handen kan tekenen in 3D. 



 
 

 
                               

 

        

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


